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Epifanie 2024 

 

07/01 ds. Jaco Zuurmond, Epifanie & 1e zondag na Epifanie  
   Epifanie: 
   Jesaja 60,1-6  Efeziërs 3,1-12  Matteüs 2,1-12 
   1e zondag na Epifanie, Doop van de Heer: 
   Jesaja 55,1-11 Handelingen 19,1-7  Marcus 1,1-11 
 

14/01 ds. Wiebke Heeren, 2e zondag na Epifanie, Kanazondag, avondmaal 
   Jesaja 62,1-5 Romeinen 4,19-25 Johannes 2,1-11 
 

21/01 ds. Wilma Onderwaater, 3e zondag na Epifanie 
   1 Samuël 3,1-10 1 Korintiërs 6,11b-14 Marcus 1,14-20 
 

28/01 ds. Johan Meijer, 4e zondag na Epifanie 
   Deuteronomium 18,15-20  1 Korintiërs 8,1b-13 Marcus 1,21-28 
 

04/02 ds. Jan Schuitemaker, 5e zondag na Epifanie, doopdienst 
   2 Koningen 4,18-37 1 Korintiërs 9,16-23 Marcus 1,29-39 
 

11/02 ds. Niek Scholten, 6e zondag na Epifanie  
   2 Koningen 5,1-15b 1 Korintiërs 9,24-27 Marcus 1,40-45 
 
 
 
 

Epifanie & Doop van de Heer 
 
 

In de volksmond is Epifanie beter bekend als Driekoningen, vallend op 6 
januari. Het is echter óók een traditie om dit soort feesten te gedenken in 
de zondag erop. De doorgang van verhalen landt na 6 januari op de doop 
van Christus in de Jordaan. ‘Onze’ Epifanie is de doop van de Heer, 
Driekoningen slaan we over. (Tenzij 6 januari op een zondag valt... nog 
slechts 6 jaartjes slapen, en het is zover.)  
 
 

Epifanie in de zin van Driekoningen is door dit alles in de PKN niet de 
standaard. Eigenlijk jammer: we vieren Christus’ doop maar niet zijn 
openbaring (bekendmaking) aan de wereld, het moment dat 3 wijzen, 
oosterlingen die dus uitdrukkelijk niet behoren tot het Joodse volk, Hem 
aanbidden (en dus erkennen). Het letterlijke verhaal van 3 wijzen is in die 
zin ook helemaal niet belangrijk, en de wijzen vertrekken weer zonder ooit 
nog in het Evangelie te worden genoemd. Het verhaal bestaat vanwege de 
boodschap: God is hier niet voor het Joodse volk, maar voor álle volken. 



Ondanks dit prachtige allegorische  
verhaal vieren we meestal Doop 
van de Heer. Een gemiste kans? 
Niet echt, want dit 
Evangelieverhaal is minstens zo 
interessant. Johannes de Doper – 
schraal in de kleren, wat zou het 
hem deren – verkondigt dat na 
hem iemand komt ‘die groter is’ 
dan hij. Dat lijkt een bizarre 
uitspraak van iemand zonder enig 
wereldlijk aanzien, zonder 
politieke invloed of enig geldelijk 
vermogen. Maar voor Christus 
geldt eigenlijk hetzelfde. Hij heeft 
niks werelds, en dat wat hij heeft – 
een lichaam – legt hij als offer 
neer. We zien ook een parallel in 
hun beider dood. Johannes werd 
onthoofd. Gruwelijk, maar kort.  
Jezus echter wordt niet alleen               Johannes de doper, Nikola Sarić 
gedood, maar gemarteld en  
onteerd. Christus is hoger in laagte,  
in dienen en lijden – maar dát, het laagste van alle dingen zijn, is juist de 
liefde die wint. Christus is laag, zodat wij op Hem kunnen leunen. 
 
 

Dit is het moment 
 

De Evangelielezingen in deze periode centreren rond de eerste opkomt van 
Christus’ grote gevolg van discipelen en volk, door de wonderen die Hij 
doet. Zoals verwoord in Kind op Zondag: nu beginnen de dingen te 
veranderen, dit is het moment! Nú komt God in beweging, nú gaan mensen 
hem volgen, nú worden zieken genezen en demonen uitgedreven, nú gaat 
God zijn gang niet meer ongekend, maar geweten, gezien, ervaren. Is dit 
dan voor ons ook een moment, waarop dingen veranderen, of wijzelf 
veranderen? Wat gebeurt er als we ons daarvoor openstellen? 
  



WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 
 

Luiden van de klokken  
 De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit:  
 “Welkom in Gods huis!” We worden stil. 
 

Ruimte voor stil gebed 
 

Een ster, een nieuwlichter, die mij onrustig maakte 
en tot een zonderling, een lichtgeraakte. 

En dit stak anderen aan om mee te reizen; 
een kleine karavaan onwijzen. 

 

Ik gaf mijn gouden ring de vorst 
die geen landhonger heeft en geen gouddorst. 

En ik ontving die aan de einder staat, 
die met mij op- en ondergaat. 

 

Nog altijd is men aan dit goud bekocht, 
nog altijd is de koning vergezocht 

en wie hem vindt die ons tot dwazen maakt, 
die is een vreemdeling en lichtgeraakt. 

 

Goud, Jaap Zijlstra 
 

Muziek tot eer van God 
we gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed 
    O. Onze hulp is in de Naam van de HEER  
    G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

 O. die verschenen is en zich openbaarde 
  aan de wereld en de mensen 
  en zich steeds weer openbaren wil: 
  de wijsheid van een pasgeboren kind. 
    G.  HEER, DOE ONS UW HEIL AANSCHOUWEN, 
  MAAK ONS GETUIGEN VAN UW LICHT. AMEN. 
 

[Gedachtenis] 
 

Psalm of openingslied 
we gaan zitten 



Kyrie en Gloria 
 
 V. gebed voor de nood van de wereld 
 G.   

      
 

LB 301 f, muziek Willem Vogel 

 G. Lofzang 
 
 
BINNEN ZIJN 
 
Groet 
    V.  De HEER zij met u. 
    G.  OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezen, spreken, horen, zingen 
 
 1e lezing  
 Lied 
 
 (2e lezing) 
 (Lied) 
 



  Evangelie 
 
    Lied 
 
       of: 
 
    Acclamatie 
 

     
LB 339 a, muziek Frits Mehrtens 

 
    Preek 
 
    Lied 
 
 
BINNEN EN BUITEN 
 
Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 
 
De kinderen komen binnen en hebben een woord voor ons 
 
  



Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 

 
aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst  

eventuele gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel 
 
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 

we gaan staan 
Lied 
 
Zegen 
   V. Zegen 
   G.  
 
 
 

melodieregel uit TT 112 - ‘en geef ons vrede’ 

  



 
 

Er zijn mensen 
die op niets nieuws rekenen; 

voor wie de toekomst 
van heden en verleden is. 

 
Er zijn mensen 

die, zoals hun voorgehouden, 
naarstig en bekeken speuren 

naar een eigen stekje 
naar een eigen plekje 

en voor de rest: 
mij niet gezien. 

 
Er zijn mensen, 

zowel jong als oud, 
voor wie het zó 

niet langer kan en mag; 
want geen god, geen mens, 

geen leven houdt het uit. 
 

Al heten ze dolle dromers, 
mooi als een dauwdruppel 
maar even snel verdroogd, 

toch komt hun nieuwe aarde, 
groeit hun nieuwe mens, 

broeit in hen de goede geest 
die de toekomst maken zal. 

 
 
 

Anoniem (pastoor Henk Tolboom?) 
bron: www.theobaldusparochie.nl 

overgenomen met vriendelijke toestemming 

 


